
Zondag 10 dec.  
Voorganger ds Wina Hordijk, organist Irma Zuur, mmv Zanddorpen cantorij o.l.v Jouke Hordijk. 
 
Welkom 
 
Psalm 72: 1,6 
 
Bemoediging, groet 
 
Aansteken van de 2de Adventskaars. 
 
Cantorij: Vrede zij u 
              Kyrië 
 
Kyriegebed  
 
Lied 36 uit Zingenderwijs (mel. Ld 801) 
 
Donker zijn soms mensendagen  
als de onmacht hoop weerspreekt. 
Nergens sporen van een teken  
dat de ban van wanhoop breekt. 
 
In de diepte het verlangen  
om die stem weer te verstaan,  
aangeraakt, gewenkt te worden  
en opnieuw op weg te gaan. 
 
Uitgezworven, vastgelopen,  
een vaag heimwee naar het licht. 
Speurend naar het kleinste teken  
van een droom, een vergezicht. 
 
Uit het dode hout geboren,  
al aanwezig in de nacht  
groeit een twijg de angst te boven,  
groene bron van levenskracht. 
 
Lezing: Rechters 9: 8-15. NBV21 
 
Lied 461: cantorij 1,2,3 , allen 4  
 
Lezing: Joh. 1: 19-28. NBV21 
 
Lied 463: 1,2,3 cantorij, 4,5, 6 allen 
 
Overdenking 
 
Lied 435: 2,3,4   
 
Gebed 
 
Collectemoment 
 
Slotlied 158 A: 2,3  
  
Cantorij: Zegenlied 
 
Zegen met gezongen Amen. 


